Orde van dienst voor zondag 21 januari 2024, De Open Hof te Oud-Beijerland

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
Muzikale leiding: dhr. René Strijder

VOORBEREIDING
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.
Welkom door de ouderling van dienst

De tafelkaarsen worden aangestoken en we zingen:
Behoed mij, o God, NL 16b
1: Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U

wijst mij de weg ten leven. Bij U is

vreugde, blijvende vreugde.

Bemoediging en toenadering
O. Onze hulp is de Naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.
O. Uw liefdevolle ogen, God,
zien feilloos wat wij nodig hebben.
Daarom vragen wij U in het volste vertrouwen:
breek in ons af wat U in de weg staat
en rust ons toe met al wat ons helpt
om te doen waartoe wij geroepen zijn.

Gem. Amen.

Aanvangslied: Dank U voor deze nieuwe morgen, NL 218 *We gaan staan

1: Dank U voor deze nieuwe morgen, 3: Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke nieuwe dag. dank U voor elke boom in bloei.
Dank U dat ik met al mijn zorgen Dank U voor zoveel goede dingen,
bij U komen mag. dank U dat ik groei.

2: Dank U voor deze mooie aarde, 4: Dank U voor steun in moeilijkheden,
dank U voor sterren, maan en zon. altijd ziet U naar mensen om.
Dank U dat U ons wilt bewaren, Dank U voor vrienden en voor vreemden
kracht en levensbron. die ik tegenkom.

5! Dank U voor alle mooie klanken,

al wat ik zien en horen kan.
Dank U — o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Groet:

V. De Heer zij met u

Gem. Ook met u zij de Heer *We gaan zitten.
Inleiding tot het gebed

Luisteren: Ontferm U — LEV https://www.youtube.com/watch?v=2zd [Ugta04

Woord van leven: Romeinen 12: 9-21 (Lyonne)

Loflied: Hij is een God van liefde, NL 103: 3, 4 en 5

3: Hij is een God van liefde en genade, die ons niet doet naar alles wat wij deden,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden ons niet naar onze ongerechtigheden
van Hem die niet voor altijd met ons twist, vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.


https://www.youtube.com/watch?v=2zd_IUqta04

4: Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.

Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

DIENST VAN HET WOORD

Voor grote en kleine mensen

Lied met de kinderen: Simson

https://www.youtube.com/watch?v=m-cUHflICabc
*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst

Uit de bijbel: Marcus 1: 21-28

Lied: Niet als een storm, NL 321

1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

2: Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond —
zo is het koninkrijk Gods.

3: Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Overweging

Meditatief moment door Siska Wijma

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken
1¢ De Overbrugging, 2° Kerkenwerk

5: Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,

zalig de vrouw aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,

hier in de schaduw der hoop.

*De kinderen komen terug van de kinderdienst

Slotlied: Vernieuw Gij mij, 0 eeuwig licht, NL 834: 1 -3 (staande)

1: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

3: Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Zegen, beantwoord met gezongen Amen
Het licht voor ons uit . . .
Muziek


https://www.youtube.com/watch?v=m-cUHfICa6c

